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Kerkdiensten 
Zondag 16 maart 9.30 uur ds. Dennis Verboom. Tweede zondag 40-dagentijd 

Collecten: 1. PKN Missionair: Kliederkerk voor iedereen 2. Kerk 
 
Komende diensten 

Zondag 23 maart 9.30 uur de heer Paul Koster, Den Haag. Derde zondag 40-dagentijd 
Zondag 30 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs, Voorburg. Vierde zondag 40-dagentijd. 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Bij de dienst van 16 maart 

Deze tweede zondag van de Veertigdagentijd heet vanouds ‘Gedenk’ naar een zin uit 
Psalm 25: ‘Gedenk uw barmhartigheid, HEER’. Met deze Psalm beginnen wij dan ook de 

dienst.  
In de eerste lezing uit Genesis lijkt God helemaal niet barmhartig; Hij stuurt de mensen 
weg uit het paradijs na de ‘zondeval’. Of kiert Gods barmhartigheid toch door de hardheid 

heen?  
En in de klassieke lezing uit Lucas voor deze dag horen we van Jezus’ verheerlijking op 

de berg. Vroeg God in het paradijs nog ‘Mens waar ben je?’, hier klinkt Gods stem ‘Dit is 
mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!’ In Hem krijgt Gods barmhartigheid een 
gezicht, een stem. In Hem wordt het licht van Gods toekomst weer zichtbaar. Hoe kunnen 

wij iets van dat licht ervaren in een donkere wereld? Hoe kunnen wij Gods barmhartigheid 
delen? Genoeg om over na te denken deze zondag!  

Ds. Dennis Verboom 
 

De veertigdagentijd voor Pasen.  
Tekeningen van Hilje Groeneveldt in de 
Kerkzaal. 

Petrus, Simon en Simeon zijn ook zijn namen. Jezus 
noemde hem in het Aramees Kefas, wat rots 

betekent en in het Grieks Petros betekent. 
Simon Petrus. Hij is één van de bekendste 
discipelen van Jezus. Stond pal voor wat Jezus deed 

tijdens zijn leven. Nooit zou hij Jezus verlaten, Hem 
verloochenen. 

Petrus bleek mens te zijn, vol goede bedoelingen, 
maar mens. 
Het bekende ‘Erbarme Dich’ uit de Matteüs Passion 

vertolkt misschien wel wat door hem is heen 
gegaan, een haan kraaide. Het voelt zo herkenbaar.  

 
 
 

Tekening 1 van Hilje Groeneveldt 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Van de diaconie 

 

Zondag is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor 

PKN Missionair: Kliederkerk voor iedereen. In de Kliederkerk 

ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de 

betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze 

vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt 

jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen.  

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale 

Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende 

bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen 

bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen kunnen vieren en 

samen kunnen eten.  

 

De tweede 

collecte is bestemd voor onze eigen 

kerk, De Lichtbron.  

U kunt uw bijdrage leveren in de 

mandjes bij het uitgaan van de kerk, of 

op de getoonde bankrekeningnummers 

van Diaconie/ZWO en Kerk. 

Beide collectes van harte aanbevolen! 

 

 
Diaconie/ZWO: NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. Kliederkerk  
of gebruik onderstaande QR-code  

Kerk: NL85 RABO 0368 1024 67. Dank u wel! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

Gespreksochtend 
Afgelopen week hebben we gesproken over de tekst van Johannes 17, het gebed 

dat Jezus heeft gebeden vlak voor zijn lijden en sterven. 
Hij vraagt hierin om eenheid onder christenen. Wat zijn onze ervaringen over eenheid 
in kerk of samenleving. Hoe ervaren we dat in onze gemeente? 

Het was een inspirerende ochtend die we afsloten met de tekst: Mogen allen één zijn 
Vader, zoals Gij in mij zijt en ik in U ben, mogen zij ook één zijn in ons, opdat de 

wereld gelove in mij. 
De volgende gespreksochtend is op dinsdag 8 april om 10.00 uur in De Lichtbron. 
Ria Jongerius 

 
Agenda 

Woensdag 19 maart 19.30 uur gespreksavond bij Jan en Sjoukje Stolk 
Dinsdag 25 maart 18.00-21.00 uur Ontmoetingsavond bij Ed van der Schoor en 
Coralien van der Ploeg. 

Woensdag 26 maart 15.30-18.00 uur Ontmoetingsmiddag in de  kerk. 
Donderdag 27 maart 18.00-21.00 uur Ontmoetingsavond bij Ria en Henk Jongerius. 

Woensdag 2 april 18.00-21.00 uur Ontmoetingsavond bij Ria en Henk Jongerius. 
Dinsdag 8 april 10.00 Gespreksochtend uur in De Lichtbron 
 
Uitnodiging vrijdagavond 28 maart in De Lichtbron  
Beste gemeenteleden van De Lichtbron, 
Graag herhaal ik mijn uitnodiging om mijn 65e verjaardag mee te vieren in De Lichtbron met de 
voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ van Kees Posthumus en Henk van Glabbeek.  
Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie of thee met wat lekkers. De afwisselende en vooral 
vrolijke voorstelling begint om 20.30 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. Na afloop is er een hapje en 
een drankje.    
Eerder heb ik een link gegeven, waar u zich mee op kunt geven, maar opgeven is ook mogelijk door mij 
een app te sturen: 06-2810 3371. 
Voor de organisatie is het belangrijk, dat u zich voor 21 maart aanmeldt. 
Graag tot ziens!  
Marjan Zebregs    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

Gebed voor een onzekere wereld 
Heer, onze God,   
We komen bij U met onze zorgen over de wereldpolitiek,  
die steeds meer gedomineerd lijkt te worden  
door het streven naar macht en geld,  
naar 'eigen volk eerst', ongeacht wie daar onder te lijden heeft.  

 
Geef dat ook een ander verhaal mag blijven klinken:  

een pleidooi voor gerechtigheid, voor eerlijker delen,   
voor zorg voor wie door het leven in een kwetsbare positie is gedrukt.   
We bidden om volharding en wijsheid voor wie stem geeft aan dát verhaal,   

Om nieuwe wegen en onverwachte bondgenoten.   
En we danken U voor al die plekken in onze wereld,  

waar al iets van uw nieuwe wereld zichtbaar wordt.  
Plekken waar liefde is, barmhartigheid en zorgzaamheid,  
waar mensen zich laten leiden door de grondtonen van uw koninkrijk.  

 
We bidden dat ook wijzelf barmhartige mensen mogen zijn,  

met een open oog en een open hart voor alle mensen op onze weg.  
Geef dat we zorgvuldige mensen mogen zijn,  
die liefdevol omgaan met deze aarde, en met alles dat daarop leeft.  

   
In Jezus’ naam.  

Amen. 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 
Predikant: vacant 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.  
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